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Dromen!

Dromen is iets wat we allemaal doen. Ook wij van BijdeBuren.

Afgelopen maand werden wij verrast met iets wat we in onze dromen 
niet hadden verwacht. Eileen Strik van het Gevangenismuseum kwam 
BijdeBuren verblijden met een gulle cheque waar wij heel blij mee zijn! 
Een uitgebreid verslag en foto staan verderop in deze editie.  

Een droom die uitgekomen is dat verschillende mensen zich hebben 
aangemeld voor een bestuursfunctie bij BijdeBuren. Hierdoor kunnen wij 
het voortbestaan van BijdeBuren op de huidige manier blijven 
realiseren. Momenteel zijn we druk in gesprek met deze mensen en wij 
hopen ze volgende maand aan jullie voor te kunnen stellen.

En dan onze grote droom:

Van Veenhuiskamer naar Dorpshuis, van Schoolplein naar Dorpsplein! 

Deze droom komt stapje voor stapje dichterbij. BijdeBuren is gestart als 
ontmoetingsplek voor mensen, een plek voor verbinding. Graag willen wij 
de verbinding verder uitbreiden zodat BijdeBuren nog meer een plek wordt 
voor alle inwoners uit Veenhuizen. Jong en oud, geboren en getogen of 
‘import’ van buitenaf, het maakt niet uit. Iedereen is welkom!

Om deze droom te realiseren zijn wij op zoek naar mensen die willen 
aansluiten in een aparte werkgroep. Mensen die willen meedenken en 
plannen maken om onze droom te realiseren. Deze werkgroep zal tijdelijk 
zijn en los komen te staan van de huidige activiteiten die BijdeBuren 
organiseert.

Heeft u interesse en denkt u een aanvulling voor ons te zijn, dan 
horen wij graag van u via een mail naar info@bijdeburen.info.

Kopij/agenda-items voor de maart-editie van het Burenblad ontvangen wij 
graag uiterlijk donderdag 27 februari 2025 op 
redactie@bijdeburen.info

Hartelijke groet van de buren,   
Het bestuur van Bij de Buren
Voorzitter: Grietje Vording
Penningmeester: Lisan Hoving
Algemeen lid: Marion Hoogendijk

Mede mogelijk gemaakt door:



Nieuwjaarsgeschenk van Gevangenismuseum

Maandag 13 januari organiseerde het Gevangenismuseum voor hun 
personeel en vrijwilligers een nieuwjaarsmarkt, waar ze door middel van 
Koloniebiljetten hun eigen nieuwjaargeschenk konden samenstellen bij 
diverse stands. In de voorbereiding tot deze nieuwjaarsmarkt kwam een 
kleine delegatie vanuit het personeel en vrijwilligers bijeen om te kijken 
welke stands ze wilden uitnodigen en hoe het geheel zou gaan vormgeven. 
In dit gesprek kwam ook naar voren dat het een goed initiatief leek om ook 
een "schenkingsdoos" neer te zetten. Zodat genodigden ook iets konden 
bijdragen aan een goed doel. Al vrij snel waren we er unaniem over uit; dit 
goede doel moest wel 'Bij de Buren' zijn. 
Met ontzettend veel liefde, toewijding en gedrevenheid zorgt deze mooie 
groep mensen dat er voor Veenhuizen een plek is om samen te komen op 
wat voor manier dan ook. 
Ook de directie van het museum stemde hiermee in en zo geschiedde.
Door al het personeel en vrijwilligers werd deze actie onwijs goed 
ontvangen en er werd ook gul gegeven. 

Op woensdag 22 januari mochten wij 
een mooie cheque overhandigen aan 
Grietje Vording van "Bij de Buren" 
en werden we ontvangen met 
grootse blijheid, lichtelijke 
verslagenheid en tranen van 
blijdschap. Wat fijn om te kunnen 
bijdragen aan mooie plannen voor 
de stichting. 

Het is jullie gegund!                        Door Eileen Strik, Gevangenismuseum
=====================================

De Volkskerstzangdienst 2024.
 
De Volkskerstzangdienst is afgelopen 
december weer gehouden in de Koepelkerk te 
Veenhuizen. Dit was een groot succes. 
Daarom willen we, na een paar jaar 
afwezigheid, deze traditie graag in ere houden.
We zien u graag weer!

De opbrengst van de collecte was € 202,50. Dit komt, na aftrek van 
eventuele kosten, ten goede aan “Solidaridad”. 
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Doorstart Coco Maria

Goed nieuws: Coco Maria krijgt een doorstart! Met een 
nieuwe naam (wordt nog op gebroed), met nieuwe pioniers 
èn met behoud van veel van het waardevolle wat er is.  
Graag maken we kennis en stellen we ons hier kort voor. 
Wij zijn Martin en Manilde Matthijsse, ergens jong in de 50, woonachtig in 
Midden-Drenthe met 3 jongens en bij sommigen wellicht al bekend van 
Tralaluna Casita on Wheels. Wat ooit vanuit hobby en passie begon, groeide 
uit tot deze vrolijke en creatieve onderneming. Naast dat we oldtimer 
kampeerbusjes opknappen, verhuren in en rond de provincie met van alles 
er op en er aan, maken we sinds een paar jaar ook eigenzinnige huisjes op 
wielen, uitgaande van bestaande materialen en creatieve ingevingen, die 
we in samenwerking met bijzondere plekjes verhuren. Zoals bijvoorbeeld 
het Pioniershuisje in Frederiksoord.

Hoezo nu hier, deze handschoen opgepakt? Tja, soms komen dingen bij 
elkaar en dan voel je dat dit een moment is om iets op te pakken en aan te 
gaan. Nooit bedacht, nooit gezocht, wel gevonden. Het was jaren terug dat 
we met een van de busjes op verkenning waren en een spontane 
ontmoeting hadden met Coco Maria, de indrukwekkend plek en de 
bijzondere Hein en Jittie. Wat we toen en ook later telkens ervoeren, was zo 
speciaal. Altijd weer geraakt, ontroerd, gelachen en met een bak vol 
verhalen weer naar huis. Een plek om te koesteren. 
We vinden het dan ook een hele eer dat we een doorstart van Coco Maria 
mogen vormgeven. Veel is nog te bedenken, zoals een nieuwe naam en 
vorm en inhoud. Wat we wel weten is dat we gaan voor behoud van de 
waarde die de plek heeft en door Hein en Jittie zo mooi zichtbaar is 
gemaakt. Zo zal er zeker plek zijn voor het verhaal van het Derde Gesticht 
en blijft kleinschalige cultuur en een gemoedelijke gastvrije sfeer de focus. 
Hein blijft zijdelings betrokken, niet alleen als goede buur maar wat ons 
betreft ook als onze ervaren ‘backstage-coach’. We houden van organische 
groei, opdat er ruimte is voor wat we ontdekken en ook wat er voortkomt 
uit de samenwerkingen die we graag verder aangaan.  Maar goed, onze 
bezigheden zijn vooralsnog breed en volop, stap voor stap gaan we het aan. 
Verwacht dan ook niet direct een volledig panklaar jaarprogramma, maar 
reken er wel op dat de deuren dit voorjaar opengaan! Binnenkort berichten 
we meer.  Voor nieuwsgierigen nu, online is er 
meer over onze drijfveren te lezen op 
www.tralaluna.nl/ons-verhaal/ en live maken 
we zeker graag wederzijds kennis, doe ons 
gerust een berichtje dan drinken we een 
bakkie!  
Vrolijke groeten Martin en Manilde    
info@tralaluna.nl en 06-20117445
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Maallust Live

Op zondag 16 februari beklimt Square 
One het podium van ons sfeervolle 
proeflokaal voor de eerste editie van 
Maallust Live. Kom genieten van een 
fantastisch liveoptreden van deze 
band en luid samen met ons, onder 
het genot van een heerlijk 
Maallustbier, de voorjaarsvakantie in.

Datum: zondag 16-2-2025
Tijd:     14.00 – 18.00 uur

============================================

Nieuws vanuit de Nieuwe Rentmeester

Na grote herstelwerkzaamheden aan de Wagenloods, het Brandspuithuisje 
en de Kapschuur werd het tijd voor een nieuwe gebruiker. Maallust is per 
januari 2025 huurder van de schuren! 

   Voor >                                     Na >

We zijn opzoek naar meer nieuwe huurders. In de ondernemerskazerne zijn 
twee ruimtes beschikbaar. Neem vooral een 
kijkje op onze website voor meer informatie: 
www.nieuwerentmeester.nl
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‘Ik haal er heel veel plezier uit’

Johannes Wachtmeester (77) is al 40 jaar, met een korte onderbreking, 
vrijwilliger bij het hertenkamp Vefauna. Hij voert de herten, eenden, 
schapen, geiten en kalkoenen en verricht op zijn tijd ook kleine 
onderhoudswerkzaamheden. “Het werken met dieren is een hobby van me, 
daarom train ik ook politiehonden. Ik hoop het voeren op het hertenkamp 
nog lang te kunnen doen. Ik vind de geiten het leukst: die zijn nieuwsgierig 
en eigenwijs. En ik heb plezier aan de vele contacten die ik erdoor opdoe. 
Tijdens het voeren komen bijna altijd wel even ouders en kinderen kijken.”
Johannes neemt acht keer per jaar een week lang het voeren voor zijn 
rekening. “We hebben nu zes mensen en koppels die elke keer een week 
voor hun rekening nemen. Met zo’n grote groep is vervanging, als iemand 
eens niet kan, nooit een probleem. Een appje en vaak geeft binnen vijf 
minuten al iemand aan dat hij het overneemt.’”
In de zomermaanden neemt het voeren een half uurtje per dag, in de 
winter het dubbele. Er is een duidelijke lijst hoeveel van welk voer de 
verschillende dieren moeten krijgen.  “We houden ook het plein zo schoon 
mogelijk, bezemen dus. Deze winter is dat lastiger dan in andere jaren 
doordat een stuk gras helemaal kaal is en de dieren veel meer op het plein 
zijn. Maar we doen allemaal ons best.”
Johannes ziet een goede toekomst voor het hertenkamp dat grotendeels 
afhankelijk is van donaties, acties en giften. “Het voer is duur, dierenartsen 
ook. De reserves van de stichting nemen langzaam af. Bijna elke 
Veenhuizer kent het kamp en haalt er plezier uit. Ik hoop dat dat nog lang 
zo kan blijven bestaan, want het is uniek dat in een kleine 
gemeenschap zoiets bestaat.” 

Heeft u interesse om ook voerder te worden? Neem dan 
contact op met Willem Zoodsma, telefoon 06 -5583 4487. 
Wilt u Hertenkamp Vefauna ondersteunen met een 
donatie? Dat kan op rekening NL 82 RABO 0308 8013 77.

============================================
Oud ijzer actie
Inmiddels sinds vele jaren verzamelt de voetbalvereniging Veenhuizen 
allerlei metalen zoals ijzer, roestvrijstaal, aluminium, koper, lood, accu’s en 
andere metalen. De opbrengst van deze materialen gaat o.a. naar de jeugd 
en andere belangrijke afdelingen binnen deze club.
Het oude ijzer etc kunt u inleveren in de oudijzercontainer, die staat 
opgesteld op de parkeerplaats van het Maallustcomplex tegen de bosrand 
van het zogenaamde Domineesbosje. Maar ook kunnen de vrijwilligers van 
de vv Veenhuizen uw oude wasmachines, gasfornuizen, magnetrons, 
computers etc bij u thuis ophalen. Neem in dat geval contact op met dhr. A. 
Brinkman (06-12260850). 
Koelkasten en diepvriezers nemen wij helaas niet mee.



Vacature TIP vrijwilligers

Gezocht: Ambassadeur van Veenhuizen, Koloniën van Weldadigheid 
en regio!

Locatie: Tourist Info Veenhuizen
Tijdsbesteding: 1 à 2 dagdelen per week

Veenhuizen heeft een unieke geschiedenis van dwangkolonie tot 
gevangenisdorp. De ontwikkelingen door de eeuwen heen zijn nog altijd 
goed zichtbaar en dragen bij aan de bijzondere sfeer. Sinds 2021 staat 
Veenhuizen op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) Veenhuizen is gehuisvest in het 
voormalige slachthuis. Jaarlijks ontvangen wij circa 15.000 gasten in ons 
TIP.
Ben jij enthousiast, flexibel en zelfstandig? Vind je het leuk om mensen te 
informeren en te helpen? Heb je affiniteit met Veenhuizen en de Koloniën 
van Weldadigheid? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?
 Bezoekers informeren over de bezienswaardigheden en activiteiten 

in Veenhuizen, Koloniën van Weldadigheid en de regio. 
 Verkopen van o.a. streekproducten en souvenirs.
 Een gastvrije en toegankelijke sfeer creëren.

Wat vragen wij?
1. Enthousiasme en een open houding.
2. Zelfstandigheid en proactieve instelling.
3. Goede communicatieve vaardigheden.
4. Affiniteit met Veenhuizen, Koloniën van Weldadigheid en de regio.

Wat bieden wij?
 Een gezellig team van vrijwilligers die met elkaar Veenhuizen en de 

Koloniën van Weldadigheid promoten.
 Waardering voor jouw inzet.
 De kans om je netwerk uit te breiden en nieuwe vaardigheden te 

ontwikkelen.

Interesse?

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan? Mail 
naar info@veenhuizenboeit.nl, dan nemen we spoedig contact op. 

mailto:info@veenhuizenboeit.nl


Agenda 

7 febr Klaverjasavond: VV Veenhuizen 19.30 
7 febr Veenhuizen Borrelt: Het Verenigingsgebouw, 

vanaf 19.00 uur
12 febr Seniorensoos: Kantine VV Veenhuizen 14.00 – 16.50 uur
16 febr Maallust live: Zie artikel
23 febr Mooi weer!: Zie artikel
24 febr Eetlust: Eten Bij de Buren 16.30 – 18.45 uur, opgave 

info@bijdeburen.info (opgave voor 19-2)

Wekelijkse activiteiten:
• Elke maandag en woensdag > Dryfit in de Sporthal om 19.15
• Elke woensdag > Huiskamer van Veenhuizen van 10.00 tot 16.00 uur 
• Elke woensdag > Is de Norger Courant verkrijgbaar bij Bij de Buren
• Elke woensdag > repetitie koor VoiceMail 

van 19.30 tot 21.30 uur in Speel en Leer (Kerklaan 3)
• Elke donderdagavond en vrijdagochtend > Yoga in de 2e Kamer 

Bij de Buren
• Elke donderdagavond > training (hard)loopgroep Veenhuizen. 

Info: loopgroepveenhuizen.nl
• Elke donderdagavond > training Volleybalvereniging Invictus 

(mannen/vrouwen) in de Gymzaal
• Elke vrijdag > Beidehandjes voor deelnemers bij Speel en Leer, 

info via i  nfo@bijdeburen.info  
• Elke vrijdag > Jeugdsoos voor jeugd vanaf 10 jaar, Paal 4 in 

Verenigingsgebouw vanaf 19.00 uur
• Elke zondagmorgen > Starten met sporten, 10.30 uur, Beweegpark 

Veenhuizen 
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