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Beste lezer, 
Op het moment van schrijven verschijnen de eerste bruine blaadjes alweer 
aan de kastanjebomen. Ook worden de avonden alweer korter en krijgt de 
zon ‘s ochtends en ‘s avonds die kenmerkende goudgele gloed die doet 
vermoeden dat de herfst reeds in aantocht is. Het bestuur van Bij de Buren 
hunkert al een beetje naar deze gezellige tijd, want op zaterdag 7 
december organiseren wij samen met Vefauna de Pauperchique Winterfair!   

 ✨ Komende 7 December! ✨

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een feestelijke 
decembermaand voor alle inwoners in Veenhuizen en natuurlijk voor andere 
liefhebbers. De plannen voor de Pauperchique Winterfair in Veenhuizen 
krijgen steeds meer vorm, net als de andere activiteiten voor die maand. 
Denk daarbij aan de wensboom, de grote kerstboom met kerstwensen op 
de Kerklaan.

Voor deze activiteiten zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Wij zoeken mensen 
voor de Pauperchique Winterfair, maar ook voor de andere activiteiten.

Voor de Winterfair hebben wij onder andere hulp nodig bij de op- en afbouw 
van de fair, mensen voor EHBO, verkeersregelaars en mensen die helpen 
met allerlei hand- en spandiensten op de dag zelf.

Heb je zin om hierbij te helpen, laat het ons dan weten via 
info@bijdeburen.nl of kerstfair@vefauna.nl. 

Alleen met hulp vanuit het dorp kunnen wij van deze dag een groot succes 
maken met sfeervolle kramen, gezellige muziek en lekker eten en drinken.
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Maar in de maand augustus was het volop 
zomer! Het was ook een maand waarin 
Veenhuizen echt aan het bruisen was. Veel 
bezoekers wisten Festival Veenhuizen te 
vinden. En op vrijdag 23 augustus 
organiseerde het Gevangenismuseum een 
BBQ voor het dorp. De opkomst was hoog 
en het was ook een heel gezellig 
samenzijn. In de Koepelkerk was ook vaak 
muziek te horen en bij ons werd van een 
heerlijke ouderwetse Drentse Koffietoafel 
genoten. Hierbij kwam zelfs iemand van 
“het Huus van de Taol” Drentse verhalen 
vertellen. 

Verder willen we Dinand Kelder danken 
voor de prachtige foto van de zonsopkomst 
boven de Eikenlaan/Kerklaan. Heb jij ook 

een mooie foto voor de voorkant van het Burenblad? Stuur deze naar 
redactie@bijdeburen.info. Met de opbrengst van de geraniumactie zijn 
regentonnen gekocht van 330 liter. Hiermee kunnen we de tuin besproeien.

Het tuinteam van Bij de Buren zou heel graag nog een vracht zwarte grond 
willen hebben om de voormalige zandbak opnieuw te vullen. Zo kan alles 
daar nog mooier groeien en bloeien. 

Kopij/agenda-items voor de oktober-editie van het Burenblad ontvangen 
wij graag uiterlijk vrijdag 27 september 2024 op 
redactie@bijdeburen.info.

Als je ons wilt steunen dan kan je een vrijwillige bijdrage overmaken op 
rekeningnummer NL31 RABO 0362 1920 65 t.n.v. Stichting Bij de 
Buren. Of je scant de QR code:
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De Burenpieper
Afgelopen voorjaar zijn vrijwilligers druk in de weer geweest met het 
klaarmaken van een stukje tuin en het poten van aardappels achter Bij de 
Buren. Deze overheerlijke Burenpiepers zijn op bestelling  
(info@bijdeburen.info) te verkrijgen bij Bij de Buren op woensdag tussen 
10.00 en 16.00 uur. In overleg is dit ook op ander moment mogelijk. We 
verkopen ze per 2,5 kg (€4,-) of 5 kg (€7,50). Ze zijn biologisch en van 
onbespoten gedrag!

YOGA Bij de Buren
Eind september is het weer zover, de yoga lessen bij Bij de Buren gaan 
weer van start. Voor de vrijdagochtend zijn er nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Je kan je opgeven bij info@bijdeburen.info. De kosten voor 
12 lessen zijn €72,00. Op het moment van schrijven zijn er nog twee 
plaatsen vrij op de vrijdagochtend. 

Fietstocht Natuurmonumenten
Speciaal voor Open Monumentendag kun je gratis meefietsen met een 
gids van Natuurmonumenten voor een interessant en gevarieerd rondje 
Fochteloërveen en een aantal rijksmonumenten. Erg leerzaam voor mensen 
'van buiten', maar vast ook voor (nieuwe) dorpsgenoten die graag wat over 
de omgeving leren. Vanuit ons veenontginningsdorp fiets je het
uitgestrekte hoogveengebied in. Natuurlijk zijn er een aantal stops waar je 
uitleg krijgt over waar je bent. Neem een verrekijker mee als je die hebt. 
De fietstochten starten op beide dagen (14 en 15 september) om 10.00 
uur, een uur voordat Open Monumentendag start, om iedereen ook nog
genoeg gelegenheid te geven voor de rest van het programma. Per 
fietsexcursie kunnen maximaal 15 mensen mee, dus geef je snel op: ga 
naar natuurmonumenten.nl/openmonumentendag, zoek op 
'Veenhuizen' en kies voor je gewenste dag. Tot dan!
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Kennismaken met…Hildardjan Verweij
Voor deze editie interviewen we: 
Hildardjan Verweij van Edelsmederij Verweij

Het regent pijpenstelen 
wanneer ik aankom bij het 
huis van Hildardjan. Dus ik 
been snel van Kerklaan 
nummer 10 naar nummer 
2. Bij de deur aangekomen 
zie ik twee naambordjes 
aan de muur hangen. In 
een sierlijk schrift staat er 
op het bovenste bordje 
“Edelsmederij Verweij, H.J. 
Verweij” en op het 
onderste bordje “Schrijver 
& Illustrator, H.M. 
Bootsman”. Dit is een huis 

met veel creativiteit, of in ieder geval bewoond door een tweetal creatieve 
mensen. Nadat ik heb aangebeld, hoor ik iemand met een snelle tred naar 
de deur lopen. Het is Hildardjan. Hij laat me binnen en samen lopen we 
naar de eerste verdieping. We beginnen het interview met een heerlijk 
bakkie en een roombotersprits. Terwijl Hildardjan de koffie aan het zetten 
is, begint hij uit zichzelf al te praten over z’n grootste passie naast het 
maken van sieraden: namelijk reizen! 

Hildardjan vertelt: Reizen is m’n grote passie! Ik hou van avontuur en 
cultuur. Door kennis te maken met andere culturen, bouw je mensenkennis 
op. Je leert hoe andere mensen hun dagelijkse leven leven. Hoe andere 
regimes functioneren en  regeren over de burgerbevolking. Voor mij zet het 
zaken in perspectief. Na elke reis kan ik Nederland ook weer extra 
waarderen. Mensen, het is hier zo goed geregeld allemaal op het gebied van 
zorg, welvaart en vrijheid om naar eigen wil te handelen. Tuurlijk kennen 
we hier ook armoede. Maar de armoede in NL is significant anders dan de 
armoede in Nepal of Indonesië. Toen ik 20 jaar geleden in Nepal was, lag 
het kindersterfte percentage van kinderen tot 4 jaar op 25%! Dus 1 op de 4 
kinderen werd niet ouder dan 4 jaar. Dat kun je je in Nederland bijna niet 
voorstellen. Tegelijk is Nepal qua natuur ook een prachtig land.  

Wat kun je over jezelf vertellen?
Ik ben dus Hildardjan Verweij. 59 jaar oud en geboren en getogen in 
Leerdam. Dat was toen nog Zuid-Holland en is door de gemeentelijke 
herindelingen nu bij de provincie Utrecht gevoegd. Ik kom uit een groot 
gezin bestaande uit 7 kinderen (1 meisje, 6 jongens). Onze familie zou ik 
omschrijven als een echte ondernemersfamilie. Mijn vader had 3 doe-het-
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zelfzaken (vergelijkbaar met de Hubo) en een aantal schildersbedrijven met 
diverse vestigingen. Mijn vader is zelf ook als schilder begonnen, maar ik 
heb hem nooit meer met een schilderskwast in de hand gezien. Hij was 
altijd bezig in één van z’n winkels.
Veel van mijn broers en ook mijn zus zijn ondernemer geworden. Bij mij zat 
de ondernemersgeest er ook al vroeg in. Tijdens mijn puberjaren werkte ik 
veel in de zaken van mijn vader. Met de spullen uit die winkels kon ik mijn 
creatieve ei ook kwijt. En ik was altijd zelf dingen aan het maken. Zo 
knutselde ik zelf meubeltjes en ik heb zelfs een keer een houten zaklamp 
gemaakt, compleet met een lampje en spiegeltjes erin.
Het creatieve had ik ook niet van een vreemde want mijn beide opa’s 
oefenden een ambacht uit. Mijn ene opa was een koperslager en de andere 
was een boerenwagenmaker. Dus dat ik een ambacht zou gaan leren lag 
voor de hand. Het werd de opleiding van goud/zilversmid in Schoonhoven. 
Vanaf 1982 tot 1986 tufte ik op m’n bromfiets iedere dag 
Leerdam/Schoonhoven op en neer. Die bromfiets had ik van m’n vader 
gekregen want anders was de reis niet te doen, je moest er ook nog het 
pontje over de Lek over. In de winter was het wel bar koud trouwens, dat 
weet ik me nog goed te herinneren.

Na mijn opleiding ging aan het werk bij goudsmid en kunstenaar Jan 
Mijnster in Rotterdam Hier heb ik een heel fijne tijd gehad. Je kunt zeggen 
dat Jan me de kneepjes van het vak heeft geleerd, zowel nieuwwerk als 
reparaties. Ik heb veel aan hem te danken. Wanneer je van school komt 
heb je alle kennis in je hoofd, maar je kunt eigenlijk nog niks. Je moet 
meters maken en dat gaat met vallen en opstaan. Jan heeft me de ruimte 
gegeven om deze vlieguren te maken. Een aantal sieraden uit die tijd heb ik 
nog steeds in m’n collectie. 

In 1990 ging ik bij een groot atelier in het dorp Groenekan aan de slag. Dit 
was een groot atelier waar sieraden gemaakt werden onder de merknaam 
Le Chic, wat verkocht werd bij toonaangevende juweliers in binnen- en 
buitenland.  

In 1997 ben ik voor mezelf begonnen. Ik woonde destijds in Utrecht en had 
een atelier aan huis. In tegenstelling tot nu werkte ik voor diverse juweliers 
en groothandels waar ik nieuwwerk en reparaties voor deed. Veel productie 
draaien uit de groothandel. Reparatie van ringen, broches, etc… Maar 
wanneer ik maar kon was ik ook zelf sieraden aan het creëren: Want daar 
ligt toch wel mijn hart. 

In het jaar 2000 ging ik met mijn toenmalige partner op zoek naar een huis 
in het Noorden. We zochten in Friesland, Groningen en Drenthe. En na een 
half jaartje zoeken was het raak! We werden verliefd op het huis aan de 
Kerklaan nummer 2/4 te Veenhuizen. Over dit prachtige huis later meer!



Mijn focus verlegde ik ook steeds meer naar het zelf creëren van sieraden. 
Denk aan ringen, oorsieraden en hangers. Die sieraden ging ik zelf ook 
verkopen, eigenlijk uitsluitend aan particulieren. En rond 2006 ben ik 
helemaal met het productiewerk gestopt. Repareren doe ik nog steeds, dus 
Veenhuizers met een kapot sieraad kunnen mij bellen of mailen wanneer zij 
een sieraad met een defect hebben. 

En naast het repareren, wat ontwerp en creëer je nu vooral in je 
atelier?
Kortgezegd, unieke sieraden: Want niemand zit te wachten op de 20e 
Gelderse rookworst. Mijn ontwerpen zijn uniek en onderscheidend. Dit kan 
van alles zijn bijvoorbeeld een heel persoonlijke hanger, parel oorbellen, 
ringen van goud en diamant of een herinneringssieraad met as van een 
dierbare. Ik luister goed naar wat mijn klanten willen en door de juiste 
vragen te stellen kom ik dan tot een ontwerp. Ik ben heel beeldend 
ingesteld, dus vaak heb ik al na zo’n gesprek al een ontwerp in mijn hoofd 
zitten.

En hoe vinden klanten jou?
Via mijn twee websites namelijk edelsmederij-verweij.nl en 
bijzonderetrouwringen.nl, en natuurlijk via de social media kanalen als 
Instagram en Facbook, en na bijna 20 jaar heb ik ook vaste klantenkring op 
gebouwd. Met de website van de trouwringen heb ik een nichemarkt 
aangeboord. Door de jaren heen heb ik een hele collectie trouwringen 
gemaakt die ik ook aan m’n klanten kan laten zien. Ook heb ik op m’n sites 
een mooie fotocollectie staan van veel sieraden die ik ooit gemaakt heb. 

Wat is het mooiste sieraad dat je ooit 
hebt gemaakt?
Dat is deze broche met de naam Universo 
(zie foto). Het is technisch zeer complex 
gemaakt en het was een enorme uitdaging 
om het te maken. Ik heb hier misschien wel 
40 a 50 uur aan gewerkt. In 1996 ben ik naar 
Bali gereisd en daar heb ik inspiratie voor dit 
sieraad opgedaan. De diamanten stellen een 
sterrenhemel voor terwijl de zwarte 
kronkellijnen Indonesische 
vruchtbaarheidstekens zijn. Hij is gemaakt 
van geel en wit goud en zoals gezegd bestaan 
de sterren uit diamanten. 
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Je krijgt soms ook bijzondere wensen denk ik, welke is je het meest 
bijgebleven?
Ik maak sieraden voor hoogtijdagen, maar ook voor verdrietige momenten. 
Dat zijn herinneringssieraden, gemaakt van geërfde oude sieraden en soms 
met as van dierbaren erin. In gesprekken met nabestaanden zie je dat deze 
mensen in de rouw zitten en je voelt ook hun verdriet. Het is mijn kracht 
dat ik in zulke emotionele gesprekken toch de juiste vragen weet te stellen. 
Dat doe je niet door mooi weer te spelen maar door juist het verdriet en de 
rouw die de mensen ervaren in de gesprekken te benoemen. 
Wat me bijgebleven is, is een echtpaar dat een paar jaar geleden een 
medaillon voor hun jong overleden dochter heeft laten maken. Er staat een 
vlinder in gegraveerd die ze zelf hebben getekend. En deze vlinder drinkt 
nectar uit de steen. Aan de binnenkant zit een foto van hun dochter.

En kun je wat over je prachtige huis vertellen?
Het huis is gebouwd in 1906 en oorspronkelijk was het een 2 onder 1 kap 
bewaarderswoning. Het bestond toen uit de adressen Kerklaan 2 en 4. In 
1990 zijn beide huizen samengevoegd en is het een poosje een 
Rijkspolitiegebouw geweest. Toen die post opgeheven werd, heeft oud-
politieman Willem v/d Berg het huis samen met z’n vrouw gekocht. Van 

hem heb ik het huis in 2000 
gekocht. En inmiddels zijn we 
bijna een kwart eeuw verder. 
Terwijl ik het uitspreek, 
schrik ik daar ook wel een 
beetje van. 

Maar sinds een jaar heeft het 
huis er ook een bewoonster 
bij! Mijn vriendin Hellen 
woont er nu ook. Net als ik 
werkt zij ook veel thuis. Ze 
schrijft namelijk 
kinderboeken en 
prentenboeken en maakt ook 
zelf daar de illustraties bij. 
Op de website oetje.nl vind 
je al haar creaties, boeken en 
merchandise. Eigen fotoEigen foto



Wanneer je al bijna 25 jaar in Veenhuizen woont, moet iets je daar 
houden en bevallen. Wat spreekt je zo aan dit dorp aan?
Ja klopt het bevalt me enorm goed hier. Veenhuizen is een mooi en 
bijzonder dorp. De ligging van mijn huis is perfect, mooi vrij en ik woon 
tussen twee prachtige kerken in. Hellen en ik fietsen en wandelen graag en 
we hebben hier de luxe dat twee natuurgebieden (Het Fochteloërveen en 
het beekdalgebied van de Slokkert) op fiets- en loopafstand liggen. 

En wat doe je verder in je vrije tijd?
Zoals ik in het begin al zei reis ik graag. Ik ben verzot op bergen. Die zoek 
ik dus graag op. Ben geen alpinist hoor, maar denk meer aan 
bergwandelen. Heb al veel landen gezien: Nepal, Vietnam, Australië, 
Indonesië, Caribische Eilanden, Zuid-Afrika, Peru en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Ik vind het interessant om de andere culturen, taal, de natuur en 
het eten te ervaren. Verder ben ik dol op koken, mijn vriendin Hellen 
trouwens ook! Daarom hebben we sinds kort een nieuwe keuken. Ik laat 
hem je zo zien. Mocht ook wel want het oude keukentje was het oude 
Bruynzeel politiekeukentje uit 1990!
 
Langzaam ronden Hildardjan en ik het interview af. Het is etenstijd! In de 
prachtige nieuwe keuken vinden we Hellen die een “probeersel” aan het 
maken is: Geitenkaas op bladerdeeg met vijgen uit eigen tuin. Hellen 
vraagt of ik geitenkaas lust. Nou zeker, dat lust ik wel. Daarop haalt ze een 
stuk uit de oven en geeft het me mee. Nou mensen, ik kan u verzekeren, 
probeersel geslaagd! Nom, nom, nom!



Italiaanse filmavond
Filmfestival Veenhuizen nodigt je uit voor 
een Italiaanse filmavond op 21 september

Barbecue en buitenbioscoop
September heeft zich in het verleden al meerdere keren bewezen als ideale 
maand voor een buitenfilm door FFV.

Zaterdagavond 21 september hebben we mooi weer besteld voor een 
overheerlijke barbecue en de Italiaanse film Figlia Mia. Het 
verenigingsgebouw is "the place to be" voor de barbecue en voor de film 
verhuizen we bij schemering naar de buitenbioscoop bij of nabij het 
verenigingsgebouw. En als de weergoden ons niet goed gezind zijn kunnen 
we onderdak gaan.

Film: Figlia Mia (mijn dochter)
De locatie voor deze film is het zonovergoten Sardinië. Je maakt kennis met 
het verlegen tienjarige meisje Vittoria en de losbandige, levenslustige 
Angelica. Zij heeft haar dochter Vittoria laten opvoeden door Tina, die haar 
hielp bij de bevalling. Tina laat zich door haar man Umberto overhalen 
Vittoria in contact te brengen met Angelica, maar kan niet voorzien dat 
Vittoria daarna Angelica stiekem blijft ontmoeten. Geleidelijk begint Vittoria 
te beseffen hoe de vork werkelijk in de steel zit, met dramatische gevolgen 
voor haarzelf en haar beide moeders.

Reserveren en meer informatie: meld je dan aan voor de nieuwsbrief op de 
website: filmfestivalveenhuizen.nl en je ontvangt daarna de uitnodiging.
Wellicht tot ziens op 21 september!

Filmgroet van Organisatie Filmfestival Veenhuizen



Coco Maria stapt het podium af!!
In 2002 hebben wij, Hein en Jittie Moes, besloten om de hectiek van de 
binnenstad van Assen te verlaten en om te kijken naar een plek waar stil 
nog stil is en donker, donker.

We hadden onze vakantie 
al afgestemd om een 
dorpje in Noorwegen te 
bezoeken waar ze 
ambachtslieden zochten 
om zich daar te vestigen. 
Een paar weken voor deze 
geplande vakantie kwam 
mij ter ore dat er een 
boerderij te koop stond in 
Veenhuizen en wel in Oud 
Bergveen, mijn 
lievelingsplek!! Eigenlijk 
voelden wij allebei; deze 
plek is helemaal goed.

Om eigenaar te worden van de boerderij moest er een bod gedaan worden 
en van de drie hoogste bieders werd een gunningsrapport verwacht over de 
toekomstige bedrijfsvoering die op deze plek gerealiseerd ging worden.
Wij waren wonder boven wonder bij de drie hoogste bieders en hebben de 
vakantie naar Noorwegen afgeblazen om ons ondernemersplan op papier te 
krijgen. 

Met veel enthousiasme en inzet is het ons gelukt om ons idee vorm te 
geven en we zijn gekozen om dit plan op deze plek te realiseren en er een 
ontmoetingsplek van te maken waar muziek, theater, vertellingen etc. alle 
ruimte krijgen!!

Wat voor ons heel belangrijk was om dit op onze eigenwijze out of the box 
manier gestalte te geven en niet afhankelijk te worden van subsidiestromen 
die je vrijheid kunnen sturen!! Ook belangrijk was het om de gebouwen te 
respecteren en er geen “pretpark” van te maken met vlaggetjes en andere 
prularia!! De kunst van het weglaten.



Het was ons al snel duidelijk dat we op een heel bijzondere plek terecht 
waren gekomen toen we kennismaakten met Suzanna Jansen die voor ons 
letterlijk de deur opende naar het verhaal van Het Derde Gesticht.
Dit was de pijler onder de verdere groei van het culturele hart van Coco 
Maria. Het verhaal blijven vertellen van “hier” in de vorm van theater, 
muziek, verhalen en rondleidingen en de doorontwikkeling van Het Derde 
naar een culturele enclave, dat werd ons doel!!

Voorstellingen van Epoi en Jos Spijker met zijn theater voorstellingen; 
Uitschot (3 jaar), Koloniekak (2 jaar) en Kinderkolonie (2 jaar).
De kennismaking met Ton de Ket om hier (op het Derde) een locatie theater 
productie neer te zetten van Het Pauperparadijs!!
Later vanwege de grootte verhuisd en dus logistieke problemen naar het 
Tweede gesticht!! Daarna in samenwerking met het A.N.D., gebr. Riedstra 
en Coco Maria de bloemen in de carré vorm van het gebouw in laten zaaien 
(groot succes!!).Productie van “het houten huis” Hier valt niets te halen. 
etc. etc. Wat te denken van het Noordfolk festival (2X) in samenwerking 
met Linde Nijland en Bert Ridderbos, het optreden van Madeline Bell, Otis 
Gibbs, Cam Penner, Dustbowl Revival (3X), Lenny Kuhr, Mandolin Orange 
(met dank aan Roots on the Road)  en vele anderen.

De vele huwelijken die hier gesloten zijn, familiedagen, afscheidsrecepties 
en pauperarrangementen met rondleiding en film!!
Locatie voor Filmfestival en Festival Veenhuizen en ander evenementen!!
Ook trieste momenten met heel bijzondere uitvaarten, waarbij tijd geen rol 
speelt.. Dit alles altijd aangekleed met de prachtige vaak wilde boeketten 
van Jittie. Het gouden randje van het bedrijf!!

Wat voor ons heel belangrijk is geweest dat er al snel een acceptatie was 
vanuit het dorp voor ons en voor ons bedrijf wat zeker wordt bevestigd door 
de huwelijks voltrekkingen vanuit Veenhuizen zelf.
Ook willen wij nog even benadrukken dat de Gemeente Noordenveld en 
Provincie Drenthe ons altijd een warm hart hebben toegedragen en ons 
(binnen de regels natuurlijk!!) altijd redelijk vlot vergunningen hebben 
verleend voor de evenementen.
Al met al hebben wij zeker 20 jaar ons best proberen te doen om Het Derde 
Gesticht (Oud Bergveen) op de kaart te zetten en op weg te helpen naar 
een belangrijke culturele pijler binnen dit prachtige Veenhuizen.
We zijn de laatste jaren gezien onze leeftijd en de hoeveelheid werk al een 
beetje aan het afbouwen en hebben besloten dat het beschikbaar stellen 
van onze locatie aan Festival Veenhuizen het slot evenement is van Coco 
Maria!!



De bedrijfsgebouwen zijn inmiddels verkocht aan De Nieuwe Rentmeester.
Wij blijven wonen in de boerderij die ons eigendom blijft en vanuit daar zou 
ik zelf nog graag willen meedenken en praten over in ieder geval de 
doorontwikkeling van Het Derde Gesticht en Oud Bergveen in z’n geheel..
Wel is besloten om de naam Coco Maria en de inventaris mee te nemen op 
onze verdere reis om daarmee niemand in de weg te zitten!
Er zijn natuurlijk wel gesprekken gaande over de nieuwe invulling van de 
gebouwen maar het is niet aan ons om daar mee naar buiten te treden..
Wel wil ik even kwijt dat we altijd met veel plezier gewerkt hebben om het 
gebied (erf, kraaienbosje, berm, paden en luisterroute enz.) netjes te 
houden maar dat we dit per 1 januari 2025 gaan overdragen aan de nieuwe 
eigenaar.

Graag willen wij ook iedereen bedanken die ons in deze periode op wat voor 
manier dan ook heeft 
bijgestaan, maar we 
gaan geen namen 
noemen om de 
doodeenvoudige reden 
dat we dan ook niemand 
vergeten.
Dus vanaf 1 januari 2025 
woont Coco Maria in De 
Stoomhoeve en zal daar 
wel weer wat gaan 
ondernemen, maar met 
de sloffen aan!!!

 
Hein en Jittie Moes.

Foto: Erik VeenstraFoto: Erik Veenstra



Open Monumentendag

Het is bijna Open Monumentendag: op zaterdag en zondag 14 en 15 
september zijn er gratis veel locaties te bezichtigen en activiteiten te doen 
in heel Nederland en natuurlijk ook in Noordenveld.

Informatie is onder andere hier te vinden:
1. Op openmonumentendag.nl/comite/noordenveld/ vind je alle 

deelnemers, activiteiten en praktische informatie.
2. Nieuw dit jaar is de Open Monumentendag app. Daar niet alleen een 

afslag van alle informatie van de website, maar óok de mogelijkheid je 
persoonlijke route te maken op basis van wat je wilt bezoeken.

3. De folder met het hele programma ligt onder andere Bij de Buren, in het 
TIP en bij het Verenigingsgebouw.

4. Op social media (Instagram: @omdnoordenveld, Facebook: 
OpenMonumentendagNoordenveld) komt alles ook langs.

Foto: Chantal van der Ende-AppelFoto: Chantal van der Ende-Appel



Zoals vorige maand beloofd hier een overzicht van Open Monumentendag in 
Veenhuizen.

Deelnemers:
• De elektriciteitscentrale (Oude Gracht 8a).
• Begraafplaats en 'Het Vierde Gesticht' (Eikenlaan 5).
• Hoeve Pastoorserf, Graftrommelmuseum en -restauratieatelier 

(Bergveenweg 1).
• De Grote Kerk (Kerklaan 6).
• Het TIP (voormalig slachthuis, Oude Gracht 40).
• Voormalige pastorie (Kerklaan 8).
• De Koepelkerk (Hoofweg 112).
• Voormalige dienstwoning Maallust (Hoofdweg 128).
• Voormalige hoofddirecteurswoning Klein Soestdijk (Hoofdweg 118).
• De ijskelder (achter Hospitaallaan 26).
• Voormalige dienstwoning hospitaal (Hospitaallaan 28).
• Het Verenigingsgebouw (Hoofdweg 116).
• Voormalige dienstwoning Nauwgezetheid (Hoofdweg 150).
• Bij de Buren (voormalige kerk en school, Kerklaan 10 en 12).

Activiteiten:
• Op zaterdag en zondag om 10.00 uur kun je meefietsen met een gids 

van Natuurmonumenten voor een mooi rondje Fochteloërveen met 
verschillende stops voor uitleg. Let op: hiervoor moet je je opgeven, zie 
apart artikeltje. 

• De prachtige motoren van de elektriciteitscentrale draaien natuurlijk 
beide dagen weer ieder heel uur.

• Je kunt met auteur Patricia Snel en een medewerker van het 
Graftrommelmuseum meelopen in de voetsporen van Karel en Lize 
Muller over het voormalige Derde Gesticht, waar het boek De Vondeling 
van Veenhuizen zich afspeelt. Zaterdag om 15.00 uur en zondag om 
11.00 uur, maximaal 25 mensen per keer.

Tot ziens op 14 en 15 september!

OMD-comité Noordenveld



Update werkzaamheden de Nieuwe Rentmeester
Zoals u misschien al is opgevallen hangen de goten bij de Grote Kerk en de 
Koepelkerk er weer aan. Er is hierbij gekozen voor een alternatieve vorm 
van koper. Om de koperdieven dit keer voor te zijn. 

De restauratie van Hoofdweg 150, Nauwgezetheid, is bijna afgerond. 
Staat ‘ie’ er niet al 
prachtig bij? Wilt 
u deze woning 
ook van binnen 
bekijken? Op 14 
& 15 september 
tijdens de Open 
Monumentendag 
zal de deur van 
deze woning, net 
als die van de 
Pastorie van 
11.00 uur tot 
16.00 uur voor u 
open staan. 
Na de restauratie 
van Hoofdweg 
150 is de 
buurvrouw van 

Nauwgezetheid aan de beurt. De werkzaamheden bij Hoofdweg 148 zullen 
binnenkort starten om er voor te zorgen dat  ook deze woning er weer 
prachtig bij zal komen te staan. 

Heeft u vragen voor de Nieuwe Rentmeester?
U bent vrij om contact op te nemen: hallo@nieuwe-rentmeester.nl

Foto: De Nieuwe RentmeesterFoto: De Nieuwe Rentmeester



Samen positief ouder
Kun je zelf wat aan je gezondheid en vitaliteit doen als je ouder bent? Wat 
heeft eten daar mee te maken? En hoe zit het dan met slapen en bewegen? 
En ontspanning? Wat gebeurt er bij het ouder worden en hoe kun je daar 
positief mee omgaan?

Wij zijn Barbara Kalb, leefstijlcoach en vitaliteitstrainer en Grietje 
Hofsteenge, natuurgeneeskundig therapeut en leefstijlcoach. 
Samen hebben we op het gebied van leefstijl en vitaliteit een programma 
ontwikkeld dat zorgt voor preventie, inzicht en zelfzorg. 
Het leefstijlprogramma bestaat uit modules en kent thema’s als voeding, 
beweging, stress, ontspanning en slaap. Dit onder de naam ‘Samen positief 
ouder’. 

We nemen jullie tijdens 5 bijeenkomsten mee onderweg in je lichaam naar 
een positieve en gezonde leefstijl!

Bij de Buren
Donderdagmiddag
26 september
10 oktober
24 oktober
7 november
21 november

13.30 tot 15.30 uur
5 euro per keer

Opgave voor maandag 16 september via 
WiN 050-3176500 of service@stwin.nl
Er kunnen maximaal 12 deelnemers per locatie meedoen.
Kosten: € 5,00 per dagdeel incl. koffie/ thee en materialen.
Mede mogelijk gemaakt door Welzijn in Noordenveld en het Seniorenfonds 
Norg.
Meer weten? www.samenpositiefgezond.nl



FietsVitaalDag Noordenveld
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een informatieve en sportieve 
FietsVitaalDag samen met de Fietsersbond voor senioren (55+) op dinsdag  
17 september van 10.00 tot 16.00 uur bij Voetbalvereniging Veenhuizen.

Fietsen is heerlijk, gezond en ook nog eens gezellig. Logisch dus dat je zo 
lang mogelijk wilt blijven fietsen, ook als je een jaartje ouder wordt. Maar 
hoe ga je om met drukke fietspaden? Hoe fiets je veilig op een e-bike? En 
hoe blijf je vitaal op de fiets? Dit en nog veel meer komt aan bod tijdens de 
‘VVN Opfriscursus Fiets’ van Veilig Verkeer Nederland. Na de lunch stappen 
we op de fiets en maken we een mooie fietstocht samen met een 
fietsdocent van de Fietsersbond. 

Over deze FietsVitaalDag
VVN verzorgt in de ochtend een leerzame bijeenkomst OpFriscursus Fiets. 
In deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over veilig en vitaal fietsen 
en worden er diverse verkeerssituaties en regels besproken. Fietsen is 
gezond en ook gezellig als je het samen doet. Daarom maken we na de 
lunch gezamenlijk een fietstocht van ca. 25 kilometer. Onderweg kunnen 
tips en ervaringen worden uitgewisseld. 

Geef je op voor de FietsVitaalDag!
Wanneer: Dinsdag 17 september 2024 
Tijd:              10.00 tot 16.00 uur 
Waar: Voetbalvereniging Veenhuizen
Adres: Hoofdweg 132, 9341 BL Veenhuizen

Aanmelden voor deze gratis FietsVitaalDag kan via 
steunpuntnoord@vvn.nl of bel met 088 - 524 89 00. Neem gerust je 
buurman/-vrouw, partner of vriend(in) mee. Graag horen we of je je 
opgeeft voor de bijeenkomst, voor de fietstocht of voor beide en met 
hoeveel personen. Deelname is gratis, lunch (€9,00) is voor eigen rekening. 
Als u van de lunch gebruik wilt maken, verzoeken wij u dit bij aanmelding 
te vermelden.

Doortrappen Drenthe 
De FietsVitaalDag is onderdeel van het programma Doortrappen Drenthe. 
Doortrappen heeft als doel om senioren te stimuleren vaker (en veilig) te 
fietsen. Het programma bestaat uit diverse leuke en leerzame 
fietsactiviteiten. Doortrappen wordt omarmd door de twaalf Drentse 
gemeenten en de provincie Drenthe. De fietsactiviteiten worden opgezet en 
georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond, in 
samenwerking met sport- en beweegcoaches en andere partijen die 
betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Drenthe. Kijk voor meer informatie op 
www.doortrappendrenthe.nl. 



Agenda 

6 sep Veenhuizen Borrelt: Het Verenigingsgebouw, 
vanaf 19.00 uur

7 + 8 sep Vrouwenweekend 40+ met modeltekenen: info 
www.hooglanderartexpo.nl 

11 sep Seniorensoos: Kantine VV Veenhuizen 14.00 – 16.50 uur 
14 + 15 sep Open Monumentedag: Zie artikel
17 sep FietsVitaalDag Noordenveld: Zie artikel
21 sep Filmfestival Veenhuizen: Zie artikel
21 + 22 sep DUO-TENTOONSTELLING: Zie flyer achterkant
26 sep Samen positief ouder, Bij de Buren: Zie artikel
27 sep ‘Kleintje Bokfest’: info Maallust
28 sep Bajesdag: Gevangenismuseum, van 10.00 t/m 17.00 uur
28 sep Themawandeling ‘Metzelaars in Veenhuizen’: 16.30, 

info@bitterenzoet.nl
30 sep Eetlust: Eten Bij de Buren 16.30 – 18.45 uur, opgave 

info@bijdeburen.info (opgave voor 25-9)
5 okt Bokfest Maallust: 15.00 t/m 21.00 uur, info 

www.maallust.nl
10 okt Samen positief ouder, Bij de Buren: Zie artikel

Wekelijkse activiteiten:

• Elke woensdag > Huiskamer van Veenhuizen open van 10.00 tot 16.00 
uur 

• Elke woensdag > Is de Norger Courant verkrijgbaar bij Bij de Buren

• Elke woensdag > repetitie koor VoiceMail van 19.30 tot 21.30 uur in 
Speel en Leer (Kerklaan 3)

• Elke donderdag > Graftrommelmuseum van 10.00-17.00 uur, 
Bergveenweg 1

• Elke donderdagavond > training (hard)loopgroep Veenhuizen. Info: 
loopgroepveenhuizen.nl

• Elke donderdagavond > training Volleybalvereniging Invictus 
(mannen/vrouwen) in de Gymzaal

• Elke vrijdag > Beidehandjes voor deelnemers bij Speel en Leer, info via 
info@bijdeburen.info

• Elke zondagmorgen > Starten met sporten, 10.30 uur, Beweegpark 
Veenhuizen 

mailto:info@bijdeburen.info
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