
Stichting “Bij de Buren” bestaat dit jaar alweer 5 jaar. Dus vieren we ons lustrumfeest! Maar… dit
was ons niet gelukt zonder u: Inwoner van Veenhuizen! U hebt ons in deze tijd bezocht, 
gesponsord of ons op een andere manier gesteund. Daarvoor kunnen we alleen maar dankbaar 
zijn en dit maakt ons enthousiast en geeft heel veel goeie energie om door te gaan. 

Het geeft bijvoorbeeld energie om iets op touw te zetten dat jaren geleden helaas verloren is 
gegaan, namelijk een geprint huis-aan-huis blad voor ons Veenhuizen. Deze eerste editie is 
ook letterlijk een blad, want tsja… het is ook maar één A4-tje. Maar het is een begin! En we 
doen het op z’n “Bij de Buren’s”. We printen het op een oude gedoneerde Océ printer en 
vervolgens vouwen en bezorgen wij of onze deelnemers het blad bij u thuis. 

Via onze bezoekers kwamen we er achter dat er behoefte is aan een centrale plek waarin alle 
essentiële informatie staat die de inwoners van Veenhuizen aangaan. Het gebeurt nu veel te 
vaak dat inwoners niet meer op de hoogte zijn van welke activiteiten er allemaal plaatsvinden. 
Het komt voor dat er goed bezochte evenementen in de kerken of op andere locaties zijn en dat 
bewoners werkelijk waar geen idee hebben wat er plaatsvindt. Dit moet anders en daarom 
willen we een centrale agenda introduceren. Niet meer alles verdeeld over verschillende 
Facebookpagina’s, nieuwsbrieven of websites, maar centraal op print in het Burenblad!

Ook mogen we regelmatig nieuwe Veenhuizers verwelkomen. Deze willen we graag in het 
zonnetje zetten en overhalen om een stukje in het blad te plaatsen. 
Verder vinden we het natuurlijk ook leuk en nuttig om u te informeren over de nieuwtjes en 
activiteiten die plaatsvinden in onze eigen geliefde Veenster. 

We hebben ook gehoord dat een aantal grote organisaties die veel met ons dorp te maken 
hebben graag in contact komen met de inwoners van Veenhuizen. Deze geven we natuurlijk ook 
graag een platform in het Burenblad.

We zijn benieuwd wat u van deze eerste editie vindt. Wat moet er in toekomstige edities bij? En 
wat kan er misschien uit? Heeft u tips voor de agenda? En moeten we voor een maandelijkse of 
tweemaandelijkse editie gaan? Stuur uw ideeën naar redactie@bijdeburen.info

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Bij de Buren
Agenda
17 januari – Klik & Tik (gratis cursus voor mensen die willen leren omgaan met de computer)
22 januari – Maallust Happy New Beer feest 12.00 – 20.00 uur
27 januari – Klaverjasavond VV Veenhuizen 19.30 – 23.30 uur
30 januari – Eetlust 17 – 19 uur (eten Bij de Buren, klaargemaakt door topkok Marco Philips)
10 februari – ArtyParty workshop schilderen (inloop 18.30 uur, locatie Huiskamer Bij de Buren)
17/18 maart –  Filmfestival Veenhuizen Hoofdlocatie Gevangenismuseum
Elke woensdag van 10.00 tot 16.00 uur is de huiskamer open. 
Elke vrijdag is er Naai en Niet voor deelnemers bij Speel en Leer

Kort nieuws
Norger Courant 
De Norger Courant is vanaf heden bij ons kosteloos te verkrijgen.  
Iedere woensdag tussen 12.00 en 16.00 kunt u deze in de huiskamer afhalen.

Yogalessen bij Bij de Buren
Yogadocente Karen van den Bergh verzorgt elke donderdagavond en 
vrijdagmorgen Yin yogalessen in de "Tweede Kamer" van Bij de Buren. 
De eerste twee rondes zitten al helemaal vol, maar je kan je nog 
opgeven voor de reservelijst. 
Doe dit via:
een e-mail naar: service@stwin.nl
Of even bellen naar: 050- 3176500
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Wie of wat is Bij de Buren?
Stichting Bij de Buren biedt inwoners van Veenhuizen en omgeving gelegenheid om 
laagdrempelig samen te komen en samen activiteiten te ontplooien. We zijn de huiskamer van 
het dorp. Elke woensdag komt jong en oud bij ons binnenwaaien voor een goed gesprek, leuke 
activiteit of gewoon het gezellig samenzijn. Tegen een kleine vergoeding schenken wij koffie of 
thee en verzorgen wij een heerlijke lunch. Naast deze vaste prik zijn er bij ons ook eenmalige of 
periodiek terugkerende evenementen zoals de Pubquiz, ArtyParty (schilderen), Yoga, 
oefensessies voor zang en toneel en nog veel meer. Heb je een goed idee voor een activiteit 
maar ontbreek het je aan de ruimte: neem met ons contact op. Heb je Facebook? Dan kun je 
ons volgen op: https://www.facebook.com/veenhuizen

Ons bestuur
Het bestuur van Stichting Bij de Buren bestaat uit Grietje Vording, zij is de frontvrouw en tevens
penningmeester. Thea Dannenburg, zij is voorzitter en ook vrijwilligster. Ruurd van der Weide 
doet de technische en communicatieve ondersteuning en is secretaris. En last but not least: Ans 
Greving is algemeen lid en doet veel vrijwilligerswerk o.a. bewegen op muziek.

Bestuurslid gezocht!
Op dit moment is er binnen de stichting een functie vacant. Daarom willen we via deze weg een 
oproep doen. Wie wil zich in 2023 bij ons leuke club aansluiten? We zoeken een algemeen lid die
in onze stichting plaats gaat nemen. De verplichtingen die dit met zich meebrengt zijn zeer 
overzichtelijk. Lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur een bericht naar info@bijdeburen.info of 
kom langs voor een bakje koffie op een woensdag tussen 10 en 16 uur.

De wensboom van Bij de Buren
Op woensdag 21 december j.l. Hebben wij 
samen met een groep vrijwilligers een 
kerstviering voor het dorp georganiseerd. In 
de weken ervoor kon iedereen een wens op 
een CD schrijven en deze in de boom hangen 
en een aantal wensen zou ook daadwerkelijk 
in vervulling gaan. 

De avond begon met een heerlijk buffet van 
topkok Marco Philips en de stemming zat er al
vroeg in. Om half zeven verzamelden zich een
grote groep inwoners van jong tot oud. Zij 
zongen allemaal uit volle borst mee met live 
muziek die ten gehore werd gebracht door 
Joanne Snip. Zij had op traditionele 
kerstliederen alternatieve op Veenhuizen 
geïnspireerde teksten geschreven. Vervolgens 

vertelde Els Pheifer een prachtig kerstverhaal en werden de kinderen al wat onrustig toen er een
grote mand met cadeautjes onder de boom werd gezet.

Daarna werden meerdere wensen vervuld: van een speeltje voor de hond tot een kerstpakket 
voor een eenzame buurman en een warme deken voor oma. Opvallend was ook het grote aantal
wensen over vrede en liefde. Hiervoor wordt symbolisch een vredesboom op een openbare plek 
geplant. Als afsluiting kon men genieten van glühwein, warme chocolademelk en kerstkransjes. 
Er werd nog een lange tijd nagepraat! Gezien de enthousiaste reacties en ideeën voor volgend 
jaar lijkt er een nieuwe traditie voor Veenhuizen te zijn geboren.   

Stek-o-theek wordt Snack-o-theek
Sinds december is de Stek-o-theek omgedoopt tot de
Snack-o-theek. De Snack-o-theek is een voedselkastje
en hierin kun je ongeopende producten zoals houdbaar
eten, drinken en hygiëneproducten meenemen, ruilen of
neerzetten. Ons motto is: Pak wat je kunt gebruiken en
geef wat je kunt missen. 

De kast is echt een succes en op het moment van
schrijven is deze goed gevuld met mooie en nuttige
basisproducten, maar daarnaast ook met chique
etenswaren. En beste bewoners… schroom je niet om
producten uit de Snack-o-theek te halen. 

Je vindt de Snack-o-theek naast de vooringang van ons
gebouw. Het adres is Kerklaan 12.

Stichting Bij de Buren: voor Veenhuizen door Veenhuizen! Tot de volgende editie!


